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Volgers van Stichting Bokiki, 
 
We hebben heel wat te vertellen, dus we beginnen maar meteen! 
 
HET OUDEREN PROJECT: KERSTFEEST 
In december was het weer zover, het jaarlijkse Kerstfeest voor de ouderen in Tororo. Wat is dat toch elke 
keer weer een feest! Allemaal nieuwe kleding, een echt buffet, taart voor alle verjaardagen en bij het naar 
huis gaan een kerstpakket waar ze weer een poos mee vooruit kunnen. 
Voor dit jaar was er nog iets extra’s aan de dag toegevoegd. Alle ouderen moesten voor elkaar een klein 
cadeautje kopen. Ze hadden allemaal een naam gekregen en voor deze persoon hadden ze iets 
meegenomen. Onder muziek, dans en een warme knuffel werden de cadeautjes uitgedeeld.  
Wat het ook bijzonder maakte is dat dit keer Mariska er bij kon zijn! Dat was ongelooflijk speciaal voor 
haar. Het feestgewoel, de blije gezichten, de warme omhelzingen. Het was een geweldig samenzijn! 
 
Een paar ouderen konden vanwege fysieke omstandigheden niet komen. Na het feest kregen zij hun 
kerstpakket thuisbezorgd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJECT RASHIDA: CONTAINER 
We noemden het al in de vorige nieuwsbrief, de spullen door velen van jullie verzameld konden eindelijk 
uitgedeeld worden. Rashida en Mariska zijn op Tweede Kerstdag richting het dorp van “mama”(het oude 
kindermeisje van Rashida) gegaan om de spullen uit te delen. Eerst kwamen de kinderen om kleding en 
speelgoed uit te zoeken. Toen kwam de juf van de lokale school samen met wat kinderen speciaal langs om 
de schoolspullen op te halen. Tot slot konden we op die dag al wat beddengoed uitdelen. Later is de rest 
van het beddengoed onder de ouderen van het dorp verdeeld. Zo was het voor hen een echt (Kerst)Feest! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPONSORING VAN EEN BEROEPSOPLEIDING VOOR JONGEREN: PETRA 
Petra heeft inmiddels het eerste schooltermijn erop zitten en ze heeft het heel erg goed gedaan! Begin  
februari, iets later dan gepland vanwege de verkiezingen in Oeganda, is ze begonnen aan haar tweede 
schooltermijn. In de vakantie heeft Petra’s (tweedehands)telefoon het begeven. Tegenwoordig is een 
telefoon eigenlijk geen luxe meer, maar een gebruiksmiddel. Met een extra donatie van haar sponsor heeft 
ze een nieuwe telefoon kunnen kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET OUDEREN PROJECT: EIEREN! 
Met wederom een mooie donatie van De Zilveren Draad hebben we aan het eind van het jaar de ouderen 
elk weer 2 eieren kunnen geven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET OUDEREN PROJECT: BEZOEK ZWO 
Van de ZWO-Hardenberg hebben we al heel wat donaties ontvangen voor onder andere het bouwen van 
het Community Centre. In januari was de secretaris, Jolanda, op bezoek in Oeganda en heeft ze ook een 
bezoek gebracht aan de ouderen in Tororo. Hoe dat was? We laten haar graag zelf aan het woord! 
 
 
Een warme ontvangst in Oeganda.  
 
Samen met mijn man hebben we Oeganda bezocht en zijn we onder andere bij Bokiki in Tororo wezen 
kijken. 
Ik, Jolanda, ben sinds 2 jaar secretaris van de ZWO Hardenberg-Heemse en het is heel mooi om in het echt 
te kunnen zien waar het geld aan wordt besteed wat er door de ZWO gedoneerd wordt.  
Ook doneren wij zelf elke maand en nu zien we met eigen ogen wat er mee gebeurd en ook heel belangrijk: 
wat er nog nodig is. 
 
We werden erg warm onthaald met muziek en dans, vervolgens werden we overladen met 
takjes/bloemetjes en knuffels van de ouderen. Er werden diverse toespraakjes gehouden en er werd 
gedanst. We werden hier echt door geraakt! Wat enorm dankbaar waren zij, niet alleen omdat we 
financieël iets bijdragen maar omdat we aan hen denken en hun een warm hart toedragen. Dat kwam in 
elke toespraak weer terug. We hebben een aantal ouderen 's middags thuis nog opgezocht en hoorden 



schrijnende verhalen. 1 mevrouw zat op een plastik kuipstoeltje bij de deur. Ze zag bijna niks meer, kon niet 
meer zo goed lopen. Ze vertelde ons dat ze 12 (!) Kinderen heeft overleefd. Alle kinderen zijn gestorven aan 
aids. Haar huisje was 2 bij 3 meter, er lag 1 matje en een matras en ze had haar stoel. Dat was het!  Een 
andere dame bleef maar 'dankjewel' in het Oegandees zeggen en onze handen vastpakken. Een heel 
bijzondere ervaring. 
 
We kijken vol dankbaarheid terug op deze dagen en blijven betrokken bij al het goede werk dat Josephine 
en Mariska voor deze groep mensen doen. 
 
Herik en Jolanda Olsman 
 

 
 
We hopen dat jullie meegenoten hebben!  
 
 
Hartelijke groet 
Stichting Bokiki 
Klara, Mariska, Susanne en Wim 
 
 
 
DAN NOG EVEN DIT 
Wens je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, geef het gerust aan, zodat we je mailadres van de lijst 
kunnen halen. 
 
Donaties kunnen worden overgemaakt naar: 
Stichting Bokiki 
ABN AMRO Bank 
IBAN: NL41ABNA0107815613 
BIC: ABNANL2A 
Eventueel o.v.v. het project/de actie die je wilt steunen 
 
Fiscaal nummer 863106079 
ANBI-status per 16-11-2022 
 
Er is een mogelijkheid tot periodieke giften, wat belastingvoordeel oplevert. Als iemand minimaal 5 jaar 
lang minimaal 50,- euro per jaar wil doneren, dan is het erg interessant om dat via deze weg te laten vast 
leggen. Bij een periodieke gift is er geen drempelbedrag, dat wil zeggen dat het gehele bedrag als 
schenking opgevoerd kan worden bij de aangifte inkomstenbelasting, waarbij je dus een groot deel terug 
krijgt. Mocht je hier interesse voor hebben, stuur dan een mailtje, zodat we het benodigde formulier naar je 
toe kunnen sturen. 


